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Jaargang 34 nr.1 

Mededelingenblad 

Afd. Regio Rijnsburg 

september 2020 
 

Geachte leden, 
De contactmiddag van woensdag 2 september kunnen wij helaas niet 
door laten gaan. Jammer, maar wij kunnen nog niet met zoveel men-
sen in de Voorhof. Wij zien uit naar andere tijden waar wij elkaar weer 
kunnen ontmoeten. 
Ik hoop dat het goed met U gaat. Zin in een praatje? U kunt mij altijd 
bellen: 06 57326645. 

Het volgende verhaal wil ik U meegeven: 

Maar de lente wist het niet. 

Het was begin 2020. De mensen hadden een lange donkere winter 
achter de rug. Februari was een maand met veel storm en regen.  
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen. En 
toen werd het maart. 

Het was maart 2020. 

De straten waren leeg, de mensen kwamen bijna 
niet naar buiten en dat was over de hele wereld. 
Landen gingen op slot, de mensen konden niet 
geloven dat dit gebeurde. 

Maar de lente wist het niet. 

En de bloemen bleven bloeien en de zon scheen. De eerste mooie len-
tedag sinds lange tijd brak aan. De zwaluwen kwamen terug. 

Het was maart 2020. 

De jongeren studeerden online, vanaf huis. Pubers verveelden zich, 
ouders wisten niet wat te doen. Bijna alles was gesloten, zelfs de kan-
toren, hotels, restaurants en bars. 
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Ondernemers kwamen in de problemen. De meeste kinderen konden 
niet naar school. Er was niet genoeg ruimte voor iedereen in de zie-
kenhuizen, operatie en onderzoeken werden uitgesteld. 

Maar de lente wist het niet. 
En ze ontsproot. Ze schonk ons de mooiste bloemen en haar heerlijk-
ste geuren. 

Het was maart 2020. 
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedrei-
ging. Iedereen moest flink afstand houden, dat was afschuwelijk. 
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door en niemand wist wanneer 
dat weer kon. Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede 
was. Er was isolatie, ziekte en paniek. De dagen zagen er allemaal het-
zelfde uit. De weken duurden ineens veel langer. 

Maar de lente wist het niet. 
En de rozen bleven bloeien, de Magnolia stond in de knop. De vogel-
tjes begonnen aan hun nestjes. 

En toen: 
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. Anderen bo-
den aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen. Iedereen 
wist ineens wat een vitaal beroep was, deze mensen werden helden. 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om iets 
te doen. Gepensioneerd zorgpersoneel bood zich aan. Het was het jaar 
waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van 
saamhorigheid. Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het 
jaar waar we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen. Dat 
wisten we allemaal. 

En de lente wist het niet. 
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit. En het werd 
steeds warmer en er waren veel meer vogels. En toen ging iedereen 
de straat op. De harten van mensen waren weer open, en dat had po-
sitieve gevolgen. 
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Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was 
genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan. En 
toen kwam de zomer. 
Omdat de lente het niet wist en hij was er nog steeds, ondanks alles. 
Ondanks het virus, ondanks de angst. Ondanks de dood. 
Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van het leven.  

  Hartelijke groeten Aafke Ravensbergen, 2
e
 voorzitter 

Van uw voorzitter. 

Beste PCOB leden, 
Normaal gesproken staat op het voorblad een stukje van uw voorzit-
ter. Deze keer vond ik het ingebrachte verhaal van 2e voorzitter Aafke 
Ravensbergen over de lente, die het niet wist, zo treffend dat het een 
plaats op het voorblad kreeg. 

De naamswijziging van afdeling Rijnsburg/Valkenburg.  
Met ingang van 1 augustus 2020 is de naam van onze afdeling gewij-
zigd in: Afd. Regio Rijnsburg. De reden hiervoor is dat we leden heb-

ben uit Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk, Oegstgeest, Leiden en Voor-
hout. Deze nieuwe naam sluit beter aan bij de plaatsen waar onze le-
den wonen. 
Wat kunt u verder lezen:  
In Memoriam -- Daar bij die molen, een stukje historie  
Nieuws van de reiscommissie -- Het gedicht van bestuurslid Lyda v.d. 
Kwaak 
Omzien naar Elkaar -- De geschiedenis van het fietsknooppuntennet-
werk 
Ledenmutaties -- Geen wederopbouw zonder… 

Kortom, dit nummer van ons Mededelingenblad staat vol met infor-
matie en het bestuur hoopt dat we elkaar weer op de 2e woensdag 
van de maand oktober in de Voorhof kunnen ontmoeten. 
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Wij kijken ernaar uit, de voorbereidingen gaan door, maar in deze on-
zekere tijden lijkt weinig meer zeker. 

Dick Schoneveld voorzitter afd. Regio Rijnsburg 

In Memoriam.  
Op 29 mei 2020 overleed plotseling, als een dief in de nacht, 
Bastiaan Abraham (Bab) Kralt, op de leeftijd van 81 jaar. Bab 
was getrouwd met zijn grote liefde Joke en hield veel van 
zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was een zeer bedrijvig 
man, aanwezig met zijn verhalen en levenslust.  Uren achter 

elkaar konden hij en Joke dansen. Hij hield van muziek, was in alles 
echt aanwezig. De kinderen en kleinkinderen hebben een grote bijdra-
ge geleverd in de afscheidsdienst, die geleid werd door ds. Nico de 
Reus. Er stonden 2 teksten centraal, de trouwtekst uit Exodus: άIk ben 
de Here, Uw Heelmeesterέ en uit Johannes: άUw hart worde niet ont-
roerd, en waar ik heen ga weet gij de weg, ik ga heen om U een plaats 
te bereidenέ. In het vertrouwen dat God met een mens verder gaat, 
waar wij door het sterven van een geliefde niet verder kunnen.  Na het 
lied, άIk zie een poort wijd open staanέ vertelden de kinderen over de 
levensloop van hun vader en zijn kleinkinderen zongen. Een unieke 
man, hij blijft bij ons, is niet doodgegaan. Ook spraken de kleinkinde-
ren een persoonlijk woord over hun dierbare opa. In het vertrouwen 
op God is hij weggegleden, omringd door al zijn dierbaren. Joke sprak 
persoonlijke dankwoorden over haar Bab, over het leven wat ze sa-
men deelden en de mooie herinneringen die ze meedraagt. Elise sprak 
dankwoorden voor het meeleven, de warme begeleiding door de Laat-
ste Eer, ds. Nico de Reus en de mooie tijd die ze als gezin mochten 
hebben. Troostrijke woorden voor allemaal in het slotlied, άLichtstad 
met de paarlen poorten.έ 

Tineke van Delft, secr.  

Op 4 juni 2020 is overleden Josephine Maria (Jos) Jonker, op de leeftijd 
van 101 jaar. In 1957 kwam Jos Lobo vanuit Suriname naar Nederland. 
Ze was een goede coupeuse en naaide voor velen kleding, o.a. bruids-
jurken. Haar kleinzoon Imrich Lobo kwam mee. Ze trouwde met Jan 
Jonker, die weduwnaar was. Ze had een bewonderenswaardig groot 
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hart voor haar dierbaren. Ze hield van zingen en dansen. Was lid van 3 
koren, o.a. άde Lofstemέ.  Het geloof deed haar veel. Ze had humor, 
was niet altijd even gemakkelijk, hield van het leven. Ook heeft ze ja-
ren koffie geschonken in de Vlietstede. In de dankdienst voor haar 
leven die door kinderen en kleinkinderen werd ingevuld stonden ze stil 
bij wie ze voor hen was. Er werd geluisterd en gezongen over Jerusa-
lem, stad van vrede. Tot haar 99e jaar heeft ze zelfstandig gewoond, de 
laatste jaren verbleef ze in de Vlietstede. Ze was een sterke vrouw. Het 
was heel verdrietig dat door de corona zij niet meer bezocht mocht 
worden. Haar zoon leest het gedicht: άEen moeder sterft altijd te 
vroegέ. Er werd een Surinaams lied gespeeld en kleinzoons zongen 
άGroot is Hijέ. Er werd een stukje gelezen over leven en sterven. Ieder 
mens, die geboren is, sterft eens. De barmhartigheid van God is groot 
en Zijn goedheid is voor eeuwig. 
Ieder hier aanwezig is met eigen gevoelens, die dankbaar zijn. In ver-
trouwen dat zij veilig is bij God in de hemel nemen ze afscheid, mooie 
herinneringen meedragend. Wij bidden om troost en kracht in het 
gemis bij dit afscheid. 

 Tineke van Delft, secr.                                                                                                              

Als je ouder wordt en niet meer weet wie je bent. Als je mensen ziet, 
maar ze niet meer herkent. Als je toch blijft strijden om bij ons te leven, 
dan hopen wij dat je nu de eeuwige rust is gegeven. Woorden op de 
voorzijde van de rouwkaart van de op 18 juni 2020 overleden Francis-
Ŏǳǎ ά½ŜƎ ƳŀŀǊ CǊŀƴǎέ tƛƧƴƴŀƪŜƴΣ ŜŎƘǘƎŜƴƻƻǘ Ǿŀƴ !ƴƴȅ tƛƧƴƴŀƪŜƴ - van 
der Burg in de leeftijd van 88 jaar. Op 24 juni was de dankdienst voor 
zijn leven in besloten kring in de aula van De Laatste Eer in Rijnsburg 
met als voorganger pastor Rixt de Graaf en muzikale medewerking van 
zoon Richard. Een extra kaars ontstoken als verbondenheid met zijn 
broer Piet in Canada. De behulpzame, zorgzame, liefdevolle en attente 
Frans Pijnnaken stelde zijn hoop op de Heer. Men vond een gedicht, 
dat voorgelezen werd door de kleinkinderen Kevin en Mellany. Afge-
drukt op de kaart en gezongen tijden de dienst het lijflied van Frans: 
άAlles wat adem heeft, love de HereέΦ {ŀƳŜƴ ƳŜǘ ȊƛƧƴ !ƴƴȅ ōŜȊƻŎƘǘŜƴ 
zij trouw de PCOB-contactmiddagen in de Voorhof, tevens deden zij 
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veel vrijwilligers werk o.a. in Herberg Welgelegen te Valkenburg, maar 
Frans werd steeds vergeetachtiger.  
Bijna 61 jaar getrouwd, warmte en liefde, zijn kleinkinderen waren zijn 
trots. De zorg werd steeds zwaarder, te zwaar en door corona viel alle 
structuur weg en moest de moeilijke beslissing genomen worden voor 
overplaatsing naar Vlietstede met het beperkte langskomen. Op de 
binnenzijde van de rouwkaart zien we een prachtige foto van Frans, 
zijn rechterhand beeldt een laatste groet uit: άBye, Bye. Tot weer-
ziensέ. Als slotlied ”Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan en 
kom je thuis, de laatste mist verdwenen, ben Ik de hand, die al je tra-
nen wist”. Troostrijke woorden voor de achterblijvende Anny, Frank en 
Ada, Kevin & Nina, Mellany, Richard en Jolanda en familie.  

Dick Schoneveld, voorzitter 

De kerk in coronatijd.  Een gedicht van Lyda van der Kwaak-Noort                                                                                  

Al een tijdje zijn we niet meer op bezoek geweest, 
op zondagmorgen missen we dat het meest. 
Het luiden van de klokken die morgen, 
die ons weglokken van de doordeweekse zorgen. 
Groeten in de bank met ouderen en jongeren samen, 
het orgelspel en het zingen. 
Danken en bidden voor het ontvangen van de zegeningen, 
een plek om rust te vinden midden in een chaotisch bestaan. 
!ƭǎ ǿŜ ȊƛŜƴ ƘƻŜ ŘŜ ǿŜǊŜƭŘ ǾŜǊŀƴŘŜǊŘ ōƛƴƴŜƴ Ȋƻ Ωƴ ōŜǇŜǊƪǘŜ ǘƛƧŘΣ 
Hoe heerlijk is het dan, dat midden in alle onzekerheid, 
die de wereld beleeft, we mogen bouwen op God. 
Ons land [de wereld] heeft God zo nodig, 
gebed is daarom niet overbodig. 
Ik had nooit gedacht, dat ik de kerk zo missen zou, 
het is net of ik een beetje rouw. 
Nu leven we op afstand, maar moeten verder gaan  
in de hoop dat de kerken weer snel geheel open gaan. 

Reizen 
Beste reisgenoten, 
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Wij hopen dat u allen gezond bent, en dat wij elkaar hopelijk weer snel 
kunnen ontmoeten. Helaas moeten wij ons soms in allerlei bochten 

wringen om dingen mogelijk te maken. Zo ook de 
dagtocht die wij hadden gepland. De eerste datum 
kon sowieso niet doorgaan, omdat alles gesloten 
was. We hebben daarom besloten om die dag-
tocht om te boeken naar 26 augustus. In principe 

zou Brouwertours gewoon voor ons rijden, maar er waren zoveel ha-
ken en ogen dat wij besloten hebben om wederom de datum te ver-
zetten, nu naar 21 april 2021. 
Diegene, die zich hadden ingeschreven, hebben bericht gehad en in-
tussen ook hun geld. Wij beginnen dus komend jaar gewoon met een 
schone lei, en in maart gaan we inschrijven. De reden is, er kan in een 
jaar zoveel gebeuren, dat we bovenstaand besloten hebben.  
De dagtocht blijft hetzelfde. Naar de Broekerveiling. Tegen die tijd 
hoort u meer van ons. Een lieve groet van ons en blijf gezond!! 

Janneke Wolvers en Marieke Wassenaar. 

 

Rijbewijsverlenging 

Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor 
ouderen kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland. 
Vestiging in Rijnsburg: Gebouw de Burgt, Burg.Koomansplein 1, 2e eta-
ge. 
Voor een afspraak altijd vooraf bellen met 071-572 8434 
YƻǎǘŜƴ ƭŜŘŜƴ hǳŘŜǊŜƴōƻƴŘ ϵ ннΣрл 
Betaling uitsluitend per pinpas. 
 

 άDŜŜƴ ǿŜŘŜǊƻǇōƻǳǿ ȊƻƴŘŜǊ ŘŜ ƳŜƴǎŜƴ ŘƛŜ Řƛǘ ƭŀƴŘ ƘŜōōŜƴ ƻǇƎe-
ōƻǳǿŘΗέ 

Manon Vanderkaa van KBO-PCOB, Jan Slagter Omroep MAX en Gert-
Jan Segers van de ChristenUnie slaan opnieuw de handen ineen met 
een dringend appel om tijdens de coronacrisis geen keuzes te maken 
waarbij ouderen tweederangsburgers worden. De drie organisaties 
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hebben een manifest gepubliceerd met de oproep om bij nieuwe 
stappen niemand voor te trekken en niemand af te schrijven. 

Gert-Jan Segers ό/ƘǊƛǎǘŜƴ¦ƴƛŜύΥ άLŜŘŜǊ ƳŜƴǎ ǘŜƭǘ Ŝƴ ǘƛƧŘŜƴǎ ŘŜȊŜ ŎǊƛǎƛǎ 
laten we niemand in de steek. Uitspraken over dor hout, horeca die 
gesloten is voor senioren of zelfs een 60- samenleving, doen ouderen 
geen recht. We roepen iedereen op om helder uit te spreken dat in de 
ǾƻƭƎŜƴŘŜ ŦŀǎŜ ƻǳŘŜǊŜƴ Ǿƻƭǳƛǘ ƳŜŜ ƳƻƎŜƴ ŘƻŜƴΦέ 

 Manon Vanderkaa (KBO-t/h.ύΥ ά5ŜȊŜ ŎƻǊƻƴacrisis laat ook zien hoe 
hard we senioren missen: als mantelzorger, 
kinderoppas en vrijwilliger. Voor de gezelligheid 
om even met de kleinkinderen langs opa en 
oma te gaan. Om dan ouderen weg te zetten 
als tweederangsburger is niet goed te praten. 

Juist nu hebben we saamhorigheid en solidariteit tussen de generaties 
nodig, pas dan koƳŜƴ ǿŜ ǎǘŜǊƪŜǊ ǳƛǘ ŘŜȊŜ ŎǊƛǎƛǎΦέ 

Jan Slagter όhƳǊƻŜǇ a!·ύΥ άhǳŘŜǊŜƴ ƳƻƎŜƴ ǘŜƴ ǘƛƧŘŜ van deze crisis 
niet weggezet worden als tweederangsburgers. Suggesties in die rich-
ting moeten direct de kop worden ingedrukt. Ouderen zijn van wezen-
lijk belang in onze samenleving, laten we dit in het maatschappelijk 
ŘŜōŀǘ ŀƭǘƛƧŘ ǾƻƻǊ ƻƎŜƴ ƘƻǳŘŜƴΦέ 

Daar bij die molenΧΧ                                                                                                                                         
Ik weet een heel leuk plekje grond, daar waar die molen staat, 
Waar ik mijn allerliefste vond, waarvoor mijn harte slaat. 
Ik sprak haar voor de eerste keer aan de oever  van de  Vliet 
En sinds die tijd kom ik daar meer, die plek vergeet ik niet 
Refrein: Daar bij die molen, die mooie molen, 
               Daar woont het meisje waar ik zoveel van hou 
               Daar bij die molen, die mooie molen 
               Daar wil ik wonen, als zij eens wordt m’n vrouw. 
 
"Daar bij die molen" Tekst/muziek: J. van Laar/ uitvoering: Bert van 
Dongen 1935, Willy Derby 1936 
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Het is goed mogelijk dat de molen in dit bekende lied 
"Daar bij die molen..." uit 1935, heeft gestaan in De 
Horn. Aan het Kanaalpad, langs de Oude Vliet in 
Rijnsburg. Daar stuitten archeologen op de funderin-
gen van een 17e eeuwse korenmolen, De Vlinder. In 
het mei nr. 2020 staat een heel artikel over deze mo-

len. De archeoloog Emile ten Broeke, werkzaam bij ingenieursbureau 
Econsultancy, onderzoekt of er archeologische resten in de bodem 
zitten voordat ergens een nieuwbouwproject van start gaat. 
ά±ǊƻŜƎŜǊ ǿŜƳŜƭŘŜ ƘŜǘ ƛƴ ƻƴǎ ƭŀƴŘ Ǿŀƴ ŘŜ ǿƛƴŘ- en watermolens. De 
meeste zijn al lang verdwenen. Maar soms zijn er nog resten van terug 
te vinden, zoals in De Horn. Omdat hier een hele nieuwe wijk komt, 
was veel archeologisch onderzoek nodig. Toen we de archieven indo-
ken, ontdekten wij dat aan de Oude Vliet in Rijnsburg in de 17e eeuw 
een korenmolen heeft gestaan, met daar tegenover een molenaars-
woning. Dan kun je niet wachten om te kijken of er nog iets van over-
gebleven is. Met een graafmachine zijn we toen laagje voor laagje de 

bodem gaan afschrapen. Al op dertig centimeter 
diepte was het raak en kwamen we de rondlo-
pende fundering van een korenmolen tegen. Om 
de hevige krachten die op de molen beuken aan 
te kunnen, beǎǘƻƴŘ ȊƻΩƴ ŦǳƴŘŜǊƛƴƎ ǳƛǘ ǊƻōǳǳǎǘŜ 

bakstenen die voor de stevigheid in een bepaald patroon waren ge-
metseld. Bij de sloop van De Vlinder in 1935 hebben ze het fundament 
maar laten zitten, waarschijnlijk omŘŀǘ Řƛǘ ǘŜ ȊǿŀŀǊ Ŝƴ ǘŜ ƎǊƻƻǘ ǿŀǎΦέ  
άIŜǘ ƛǎ ŜŜƴ ōƛƧȊƻƴŘŜǊŜ ǾƻƴŘǎǘΣ ƻƳŘŀǘ Řƛǘ ǘȅǇŜ ƳƻƭŜƴΣ ŘŜ ƎǊƻƴŘȊŜƛƭŜǊΣ 
niet zo vaak voorkwam. Ook zijn er maar weinig resten van overgeble-
ven. Tot nu toe weten we dat er 373 in Neder-
land hebben gestaan. De Vlinder was de enige 
in Rijnsburg. De grondzeiler is een stenen 
windmolen die je vanaf de grond kon bedienen 
en waarvan de wieken de bodem bijna raakten. Deze werd gebruikt 
om koren te malen voor de bakkers in de regio. Graan en meel werden 
via wegen, maar ook vaak over water vervoerd. Vandaar de ligging aan 
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de Oude Vliet. De molen stond daar op het uiteinde van een oude 
strandwal. Dat is een soort natuurlijke verhoging van het land. Waar-
schijnlijk om zo nog beter beschermd te zijn tegen perioden van 
hoogwater. Van de molenaarswoning zijn alleen resten van gebruiks-
voorwerpen overgebleven, zoals scherven van aardewerken borden, 
ǇƻǘǘŜƴ Ŝƴ ƎǊŀǇŜƴ όŘǊƛŜǇƻǘƛƎŜ ƪƻƻƪǇƻǘǘŜƴύΦέ 

De schitterende woningen van De Horn liggen pal aan het oude graf-
veld, dat wordt ingericht als Merovechpark. Hier zijn archeologische 
vondsten aangetroffen uit 560-725 na Christus. Het is de tijd waarin de 
Merovingen, Frankische koningen, hier regeerden. In dit park kun je de 
historie overal voelen, zien en ervaren. Dit groene middelpunt van de 
wijk zorgt ervoor dat het oude grafveld beschermd blijft. Deze vond-
sten zijn zeldzaam voor de Europese archeologie en dat maakt het 
park nog unieker. Lees mee en leer meer over de rijke historie van dit 
park en zijn nieuwe rol als groene ontmoetingsplek. 

De historie van het grafveld komt terug in 
het nieuwe Merovechpark. Parklaan 
Landschapsarchitecten, archeoloog 
Menno Dijkstra en de gemeente hebben 
de handen ineengeslagen en een mooi 

park ontworpen. De naam verwijst natuurlijk naar het grafveld van 6 
eeuwen terug. Maar de meest bijzondere verwijzingen komen van de 
opgravingen. Zo is er een prachtige kralenketting gevonden in een van 
de graven en een heel bijzondere gesp. Deze krij-
gen een prominente plek in het nieuwe park. Rust, 
groen, historie en ontmoeten staan hier centraal. 
Wandel door het park met de bomen die al cirkel-
vormig geplant als geluidsfilter fungeren. De kin-
deren spelen met de grote ςzeg maar gerust gigantische- kralen die als 
kunstwerk al slingerend door het park aangelegd worden. Neem plaats 
op een bankje waarin het patroon van de gevonden gesp is verwerkt. 
Als je goed kijkt zie je het patroon ook in de beplanting terugkomen. 
En het park herbergt nog een leuke verrassing: in het najaar kun je 
heerlijk zoete kersen plukken van de bomen!  
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De geschiedenis van het fietsroutenetwerk. 

Een mooie route fietsen aan de hand van knooppunten: veel mensen 
ontdekken Nederland (en België!) op die manier. Die knooppunten zijn 
er niet altijd geweest. Hoe is het fietsroutenetwerk begonnen? 
We hebben de eerste fietsroutes in het fietsnetwerk te danken aan de 
Belgische mijningenieur Hugo Bollen. Hij bedacht het knooppuntensys-
teem voor zowel de fiets- als de wandelroutes. Bollen was van 1971 
tot 1990 werkzaam bij verschillende mijnen in België. Na de sluiting 
van de mijnen richtte Hugo Bollen zich op het dichter naar elkaar 
brengen van mens en natuur, iets waar hij al langer mee bezig was. 
Samen met zijn vrouw stippelde hij bijvoor-
beeld al graag fiets- en wandelroutes uit aan 
de hand van stafkaarten (ook topografische 
kaarten genoemd). 
In 1990 werd het Regionaal Landschap Kem-
pen en Maasland opgericht en Bollen wist de 
juiste mensen te overtuigen om daar een 
fietsroutenetwerk uit te tekenen. Dat werd een route van 350 kilome-
ter langs de Zuid-Willemsvaart, langs oude spoorwegbeddingen en 
over jaagpaden. De eerste knooppuntenborden waren blauw, omdat 
de Vlaamse overheid geen toestemming gaf voor groene borden. Het 
allereerste knooppunt, met nummer 1, kwam in Ellikom te staan. In 
1995 was het hele netwerk klaar en werd het officieel geopend. 
In een interview vertelt Bollen dat het ontstaan van het netwerk met 
twee belangrijke dingen te maken had. Aan de ene kant het al eerder 
benoemde belang voor de natuur en aan de andere kant het feit dat 
het zo onhandig is om met een kaart te fietsen en bij ieder kruispunt 
te moeten stoppen. 
Knooppunten naar Nederland 

In 1999 kwamen de knooppunten naar Nederland. De eerste provincie 
met een knooppuntennetwerk werd Limburg in 1999. Het laatste stuk-
je van het netwerk is in Flevoland aangelegd in 2014. Het netwerk lijkt 
één groot netwerk, maar in werkelijkheid zijn het 40 verschillende 
netwerken (van verschillende eigenaren). 
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Waarom veranderen de knooppunten? 
Soms ben je lekker onderweg, en dan klopt 
de route ineens niet meer. Er mist een bordje 
of het knooppunt staat niet (meer) op de 
kaart. Dat is natuurlijk heel vervelend, maar 
waar ligt het eigenlijk aan? Veranderende 
knooppunten hebben te maken met veran-
deringen en aanpassingen aan het netwerk. 

Er ontstaan regelmatig nieuwe fietspaden, bruggen, wegen of hele 
woonwijken waar weer nieuwe routes door kunnen lopen. Hierdoor 
zijn bestaande fietsroutes ineens niet meer geschikt, ontbreken er 
ineens bordjes of verdwijnen hele delen van een route van de kaart. 
Een recreatieschap of een routebureau (de eigenaren van de netwer-
ken) kijken naar de relevantie van een netwerk en werken het netwerk 
vaak in één keer bij. Dat kan nadelig zijn voor bestaande routes.  
Als fietser zie je er niets van, want overal in Nederland zien de knoop-
puntenbordjes er hetzelfde uit. Toch zijn het verschillende instanties 
die de knooppuntennetwerken beheren. En omdat elke instantie eigen 
afspraken over het onderhoud van de routes én de bewegwijzering 
heeft, ontstaan er weleens onduidelijkheden. 
Soms is een bordje onderweg niet goed zichtbaar of simpelweg ver-
dwenen. In het laatste geval kan het zijn dat iemand het nummer 
graag mee wilde nemen, terwijl dat niet de bedoeling is. Dit kun je 
melden via Meldpunt Routes.  

Omzien naar elkaar 
Onze PCOB wordt steeds groter, en telt meer leden. Ons 
team van Omzien naar Elkaar probeert zo veel mogelijk 
leden te bezoeken, die wat extra aandacht nodig heb-
ben. In goede en in slechte tijden! 
Helaas hebben wij niet altijd zicht op wie dat zijn.  
Kent u iemand die een bezoekje of een troostend woord nodig heeft, 
of een huwelijksjubileum, neem dan contact op met Lyda van der 
Kwaak telefoon: 071 ς 402236  
Ledenmutaties: 
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Overleden: 
29-05: Dhr. B.A. Kralt, Noordwijkerweg 63, 2231 NJ 
04-06: Mevr. J. Jonker-Lobo, Oude Vlietweg 50, kamer 204, 2231 DS 
18-06: Dhr. F. Pijnnaken, H.v.d. Hoevenstraat 97, 2225 TX Katwijk 
Verhuisd: 
Echtpaar H. Derks en W. Derks-Nijboer, P.P. Rubensstraat 18 naar 
Oranjelaan 11, 2231 DE 
Mevr. L. van Delft-v.d. Heijden, Burg. Hermansstraat 3 naar Waterbos-
laan 40, kamer 01, 2231 BJ 
Bedankt: 
Dhr. A. Ravensbergen, Oude Vlietweg 50, kamer 403, 2231 DS 
Nieuwe leden: 
Echtpaar J. v.d. Heijden en T. v.d. Heijden-Eveleens, de Klok 454, 2231 
DW 
Mevr. J. v.d. Oever-de Jong, Schouthof 17, 2221 GX Katwijk 
Hartelijk welkom bij de afd. Regio Rijnsburg. 
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Bestuur en commissies PCOB afd. Rijnsburg en Regio. 

Bestuur.  Telefoon: 
Voorzitter: D.S. Schoneveld 071-4024222 
2e voorzitter: A. Ravensbergen - Jongedijk 071-4075937 
Secretaris: C.S. van Delft 071-4034160 
Penningmeester: C. van Delft 071-4080825 
Lid:  L. v.d. Kwaak - Noort 071-4022369 
Lid:  M. Wassenaar - Knipscheer 071-4023566 
Lid:  J. Wolvers - Guijt 06-44607024 

Ouderenadviseurs. 

G. Heemskerk - Bouwman 071-4028918 

Commissie "Omzien naar elkaar" 

L. v.d. Kwaak - Noort 071-4022369 

Reiscommissie 

M. Wassenaar - Knipscheer 071-4023566 
J. Wolvers - Guijt  06-44607024 

Belasting invulhulpen όIǳ.ŀΩǎύΦ 

A.J. Barnard Rijnsburg 071-4020304 
W. de Mooij Rijnsburg 071-4026723 
D.S. Schoneveld Rijnsburg 071-4024222  
F. Veldman Rijnsburg 06-20859479 
A. Tieleman Oegstgeest 071-3615443 

Overig 

Website: www.pcobrijnsburg.nl 
Email:  tinekevandelft@casema.nl 
Rekeningnr: NL16 RABO 0337 0352 88 t.n.v. 
  PCOB afd. Regio Rijnsburg 

http://www.pcobrijnsburg.nl/

